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INTRODUCTIE
Het boek van Jakobus was het eerste boek van het Nieuwe Testament wat geschreven
is. Jakobus was de half-broer van Jezus Christus en hij was de leider van eerste Kerk in
Jeruzalem. (Han. 12:17) Jakobus was ook de persoon die de letter naar de Christenen die
uit de heidenen kwamen had gestuurd. (Han. 15:13-29)

Wij weten dat Jakobus een man van gebed was en dat kunnen wij ook in zijn brief
ontdekken. (1:5, 5:14-18) Er werd verteld dat de knieen van Jakobus een dikke laag eelt
hadden van het bidden zodat zij Jabobus “kamelen knie” noemde. We zien door de
hele Bijbel heen dat als er iemand door God gebruikt was dat het een man van gebed
was.

Volgens Josephus, een historicus uit de tweede eeuw, weten we het einde van het
aardse leven van Jakobus. Jakobus werd vermoord vanwege zijn geloof in de Here Jezus
Christus vlak voordat Jeruzalem werd vernietigd. De Hoge Priester in die tijd, rond A.D.
62, gaf het bevel aan Jakobus “de halfbroer van Jezus Christus” om vanaf een van de
galereien van de Tempel te verkondigen dat Jezus Christus de Messias niet is. Maar in
plaats daarvan riep Jakobus uit dat Jezus Christus de Rechter van deze wereld is. Zijn
vijanden werden zo woest dat zij Jakobus op de grond smeten en hem stenigden todat
iemand met een knuppel een eind aan zijn lijden maakte terwijl Jakobus op zijn knieen
bad; Vader vergeef hen, ze weten niet wat ze doen!

Het boek van Jakobus is een praktisch boek en het spoort ons aan om een praktisch
geloof te hebben. De boeken Romeinen en Hebreeen vertellen ons dat we gered zijn
door ons geloof in Christus. Het boek van Jakobus verteld ons dat als we geloof
hebben we ook werken moeten hebben anders is ons geloof dood. En natuurlijk, als
God echt in ons hart is dan doen we werken en dragen wij vrucht voor Zijn Koninkrijk.
Want dan is het God die in en door ons werkt. 

Fil. 2:13 
want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het
hem behaagt.

Laten we het boek van Jakobus samen bestuderen!



HET BOEK VAN JAKOBUS HOOFDSTUK 1
Jac. 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de
twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

Deze brief is geschreven door Jakobus, de halfbroer van Jezus Christus. Jakobus kon
pronken om te vermelden dat hij de halfbroer van Jezus is maar dat deed hij niet.
Jakobus herkende zijn positie als een dienaar van Jezus Christus. Jakobus schreef zijn
brief aan de Joodse Christenen die door vervolging door de hele wereld verspreid
waren.

Jac. 1:2-4 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen
terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en
geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

We weten dat de eerste Kerk veel vervolging onderging en we zien dat Jakobus de Kerk
bemoedigd om niet op te geven maar om de beproevingen met grote blijdschap te
ondergaan. Alle dingen werken uit ten goede voor hen die God liefhebben! Moeilijke
situaties kunnen je geloof testen en versterken en wanneer je blijft vertrouwen zul je
Gods licht zien doorbreken in jouw moeilijkheden. Moeilijkheden kunnen je
standvastig maken om in de Heer te vertrouwen en dat maakt je een compleet en een
volwassen Christen.

Jac. 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God,
Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven
worden.

Jakobus, de man van het gebed, vertelt ons hoe wij om wijsheid kunnen vragen. We
zouden dat moeten doen in het geloof en voledig vertrouwen dat God die wijsheid zal
geven. (Vraag en het zal gegeven worden) We zouden niet aan God's Woord moeten
twijfelen want God liegt niet! God is bij machte om wijsheid te geven om elke proef te
doorstaan.

Jac. 1:6-8 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie
twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en
neergeworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal
van de Heere. 8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.

Het geloof is zo belangrijk! Wanneer wij God vragen dan moeten wij Hem in geloof en
vertrouwen vragen. Wij beledigen God als wij twijfelend voor Hem komen en niet in
Zijn Woord geloven. Wij moeten ons van zulke zonde bekeren. 



Hebr. 11:6 
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Zonder geloof kunnen we niet God's goedkeuring krijgen en zal Hij onze gebeden niet
verhoren. De Bijbel zegt ons dat dit soort van mensen onberekenbaar zijn in alles wat
zij doen.

Jac. 1:9-11 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, 10 en
de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. 11
Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn
bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de
rijke in zijn wegen verwelken.

De arme onaanziekelijke broeder zou trots moeten zijn dat God hem verhoogd en de
rijke broeder zou dankbaar moeten zijn dat God hem nederig heeft gemaakt. We weten
of we nu arm of rijk zijn, dat alleen God echt vervulling in het leven kan geven. Beiden
armen en rijken hebben verleidingen en beproevingen en denk maar niet dat de rijke
broeder beter af is. Zoals het gras verdort zo zullen zijn bezittingen vergaan. Alleen wat
voor Jezus gedaan is heeft eeuwige waarde.

Jac. 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal
hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem
liefhebben.

Er is een beloning voor degene die de beproeving doorstaan en dat is de kroon van het
leven. Degene die de beproeving doorstaan zijn degene die echt de Here Jezus
liefhebben. De liefde faalt niet! We zijn gezegend als we de beproeving doorstaan
omdat we dan ervaren hoe God werkt in onze leven door zijn Heilige Geest.

Jac. 1:13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God
immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.

God kan een beproeving of een test in onze levens toestaan maar Hij geeft ons nooit
verleiding. Het is de duivel die als wij in een moeilijke situatie zijn ons verleiding geeft
zodat wij ons vertrouwen niet in God stellen en God niet gehoorzamen. Zie
bijvoorbeeld Adam en Eva, God gaf hen een test maar het was de duivel die de
verleiding gaf.



Deut. 8:2-3 
Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze
veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de
proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou
nemen of niet. 3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna
eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat
de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond
van de HEERE komt.

Jac. 1:14-15 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt
meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde,
en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

Het is onze eigen schuld wanneer wij in verzoeking vallen, dat komt door onze eigen
begeerte. Wanneer we begeren om te zondigen dan zal dat ‘zaadje van begeerte'
geboorte gaan geven. Daarom moeten wij ons hart en gedachten in Christus bewaken.

We zouden niet eens een ‘slechte gedachte' moeten aanvaarden wat als een ‘zaadje' in
onze gedachten geplant kan worden. We moeten ons aan God onderwerpen en de
duivel weerstaan. 

Jak. 4:7 
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Jac. 1:16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 17 Elke goede gave en elk volmaakt
geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen
verandering is, of schaduw van omkeer.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven. Vergeet niet dat het God is
die goede dingen geeft aan degene die daar om vragen.

Matt. 7:11 
Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal
uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Jac. 1:18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de
waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Het is door het machtige Woord van God dat we wederomgeboren zijn. 

1 Pet 1:23 
u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door
het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 



Door het gelovend aanvaarden van God's Woord zijn we wederomgeboren en nu
mogen we vrucht dragen voor het Koninkrijk van God.

Jac. 1:19-20 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen,
maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers
geen gerechtigheid voor God teweeg.

We zouden snel moeten zijn om te luisteren! We moeten eerst zorgvuldig luisteren
en dan traag zijn om te spreken.
Wanneer wij te snel spreken dan zijn we geneigd om fouten te maken en de dingen
verkeerd te beoordelen.
We moeten ook traag zijn in het kwaad worden want de toorn behoort aan God toe. 

Rom. 12:19 
Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Alleen de toorn van God kan gerechtigheid brengen.De toorn van de mens brengt
chaos, duisternis en de dood.

Jac. 1:21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

We moeten onze zonden en slechte gewoontes naast ons neerleggen zodat we God's
Woord kunnen aanvaarden in onze levens en God's Woord kan groeien in onze levens.
Herinner ook ‘De Zaaier' in Mattheus 13:18-23. God's Woord is bij machte om onze ziel
te redden en te behouden.

Jac. 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u
uzelf.

Houd jezelf niet voor de gek! Het geloven in God en Zijn Woord betekent ook aktie! Als
je God's Woord hoort en niet in aktie komt en het Woord gehoorzaamt dan ben je net
als die dwaas in Matt. 7:26.

Matt. 7:26
En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man
vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;

Jac. 1:23-24 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op
een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij
heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.



Wij moeten het Woord van God in een vernieuwde manier horen en lezen. Wij moeten
het gezicht en persoon van Jezus zien in het Woord. En hoe meer je je in het Woord
verdiep begin jij jezelf te zien.  

2Cor. 3:18 
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid
tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Vergeet niet wie je bent, je bent Gods kunstwerk, in Christus gemaakt. Ef. 2:10 Weet wie
je bent en doe de werken van Christus, geloof in Gods Woord en kom in aktie. Ontdek
wie je bent, dat je een nieuwe schepping bent, en wandel als een zoon van God.
 
Jac. 1:25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij
blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader
van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 

Degene die zich in de volmaakte wet verdiept is gezegend. De volmaakte wet van de
vrijheid is Christus. Christus werd de wet van de Geest van het leven die ons vrijmaakt
van de geest van zonde en de dood. (Rom. 8:2) Degene die God's Woord bestudeerd en
het gehoorzaamd zal gezegend worden.

Jac. 1:26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom
houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.

Wanneer denken mensen dat zij God dienen? Ze zouden niet moeten denken maar
doen! Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en we zouden heilig moeten zijn,
vooral onze tong. Anders is onze godsdients waardeloos.

Jac. 1:27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en
weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Zuivere godsdienst is aktie gecombineerd met heiligheid. 

Gal. 6:10 
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor
onze geloofsgenoten. 

We zouden eerst hen moeten helpen die deel uitmaken van de familie van gelovigen.
(zie bijvoorbeeld hoeveel gelovigen hulp nodig hebben om te groeien of gelovigen die
in de knoop zitten)



HET BOEK VAN JAKOBUS HOOFDSTUK 2
Jac. 2:1-4 Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der
heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 2 Want als in uw samenkomst een man zou
binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook
een arme man in haveloze kleding, 3 en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke
kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou
tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, 4
hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters
geworden met verkeerde overwegingen?

Er waren problemen in de Kerk, de rijken werden beter behandeld dan de armen. De
rijken hadden ere-plaatsen in de Kerk wat helemaal verkeerd is natuurlijk. Wij zouden
iedereen hetzelfde moeten behandelen in de Kerk want in de Geest zijn we een! 

1Cor. 12:13 
Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden
zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest
doordrenkt.

Jac. 2:5-7 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet
uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat
Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6 U hebt daarentegen de arme
schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u
niet naar de rechtbank? 7 Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen?

Jakobus wil ons vertellen dat we niet naar de “buitenkant” van mensen moeten kijken.
Mensen kunnen er zo mooi en aardig uitzien maar ze kunnen heel smerig van binnen
zijn. 

1Cor. 1:26-29 
Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees,
niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. 27 Maar het dwaze van de wereld heeft
God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God
uitverkoren om het sterke te beschamen. 28 En het onaanzienlijke van de wereld en
het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, 29
opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Jac. 2:8-11 Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw
naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. 9 Maar als u met aanzien des
persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als
overtreders. 10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is
schuldig geworden aan alle geboden. 11 Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen
overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel
bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.



Jakobus, die zelf een Joodse man was die de wet nauwkeurig naleefde, gebruikt hier de
wet om de zonde aan het licht te brengen. We zouden elkaar lief moeten hebben en
voorkeur hebben voor de rijke is zonde. Sommige gelovigen zeggen dat we niet onder
de wet zijn maar onder de genade en dat we de wet niet mogen gebruiken. Maar we
kunnen de wet gebruiken als we het wettig gebruiken. Zie 1Tim. 1:8-11.

1Tim. 1:8-11 
Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, 9 en als men dit weet:
dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor
opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of
moeder vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor mannen die met
mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders
tegen de gezonde leer is, 11 overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de
zalige God, dat mij toevertrouwd is.

Jac. 2:12-13 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de
wet van de vrijheid. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen
barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. 

Door de Heilige Geest kunnen we de eisen van de wet vervullen en zo de toets
doorstaan. Dat is de wet van de vrijheid, de Here Jezus die door ons heen werkt. 

Rom. 8:3-4
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft
God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige
vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de
rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar de Geest. 

Jac. 2:14-16 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft,
en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of
zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en
iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,
en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 

We zouden een praktisch geloof moeten hebben, een geloof dat kijkt naar de noden
van anderen. Een geloof dat in beweging is, faith in action. Anders houden we alleen
religieuze prietpraat over en een slecht getuigenis.

Jac. 2:17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Sommige mensen zeggen dat zij geloven maar ze hebben geen werken, dat is een dood
geloof. Een geloof dat geen werken heeft werkt niet! Als wij werken willen doen in de
kracht van de Heilige Geest om een levend geloof te hebben doen moeten we ons
totaal aan God overgeven.



Joh. 12:24-25 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij
alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het
verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige
leven.

Jac. 2:18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw
geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.

Sommige mensen zeggen dat zij werken hebben maar zij hebben geen geloof. Zij
denken dat zij door hun werken gered kunnen worden. Wij kunnen alleen gered
worden door het geloof in de Here Jezus Christus. Joh. 3:16

Wij kunnen ons geloof door onze daden tonen door in Gods wegen te wandelen. We
hebben echt een hoop geloof nodig om Gods werken te doen, bijvoorbeeld: onze
vijanden liefhebben en je vijanden vergeven.

Jac. 2:19-20 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen
geloven dit, en zij sidderen. 20 Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder
de werken dood is?

Jabobus is scherp! Je gelooft dat er een God is maar hoe leef je eigenlijk? Heb je een
levend geloof? Leef je een vruchtbaar leven voor Zijn Koninkrijk? Wat geloof je nu
eigenlijk? Geloof zonder werken is nutteloos, dat is een demonisch geloof.

Jac. 2:21-24 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak,
zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn
werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En de Schrift is
vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend,
en hij werd een vriend van God genoemd. 24 U ziet dus nu dat een mens uit werken
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.Abraham geloofde maar hij had ook
werken. Abraham had een gehoorzaam geloof en dat is een geloof dat echt werkt.

Abraham had geloof maar ook aktie. Abraham combineerde zijn geloof met
gehoorzaamheid en werd een vriend van God genoemd. Wij kunnen bijvoorbeeld het
evangelie geloven maar als we dit goede nieuws niet met andere delen geloven wij dan
eigenlijk wel? Dat is waarom de Bijbel zegt: 

Rom. 10:9-10 
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de
doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Jac. 2:25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd,
toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?



De hoer Rahab geloofde dat God het land Canaan in de handen van de Joden zou
geven en daar handelde ze ook naar. Ze hielp de Joden en verborg de twee spionnen
die het land verspieden. Ze handelde in het geloof en zo had haar geloof ook werken. 

Jozua 2:12-13 
Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb,
dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een
teken van trouw 13 dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn
broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden
zult.

Jac. 2:26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de
werken dood.

Een lichaam zonder geest en ziel is dood en stinkt! Het kan bacterieen overbrengen
naar anderen en daarom moet het dode lichaam begraven worden. Hetzelfde moeten
we doen met een doden Kerk, blijf daarvan uit de buurt! 

2Tim. 3:1-5 
En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen
zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars,
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4
verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van
God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan
verloochend. Keer u ook van hen af.



HET BOEK VAN JAKOBUS HOOFDSTUK 3
Jac. 3:1 U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers
dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen.

We zouden niet allemaal leraren willen zijn behalve als we weten dat we daarvoor
geroepen zijn. We moeten geroepen en toegerust zijn omdat we als leraren strenger
beoordeelt worden. We zullen strenger beoordeelt worden door God maar ook door
mensen. Mensen zullen proberen onze zwakheden te vinden en de duivel zal God's
dienstknechten voortdurend aanvallen. 

Jac. 3:2 Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet
struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te
houden.

De Bijbel vertelt ons dat als iemand niet struikelt in het spreken dat hij een volmaakt
mens is. Als wij door God gebruikt willen worden dan zouden wij onze mond en tong in
toom moeten kunnen houden. 

James 1:26 
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een
dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

Jac. 3:3-5 Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden
gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. 4 Zie, ook de schepen, al zijn ze
nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd
door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. 5 Zo is ook de
tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein
vuur een grote hoop hout aansteekt.

We kunnen een paard laten gehoorzamen d.m.v. een bit in zijn mond. Het bit duwt op
de tong en zo kan je het paard sturen waarheen je maar wilt. Hetzelfde is het met een
klein roer in een groot schip, als het bestuurt wordt door een goede kapitein kan het
kleine roer je door de grootste stormen heen manoevreren.

Jac. 3:6 Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de
tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop
vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.

Onze tong is als een vuur en als we onze tong niet onder controle houden kan het veel
beschadigen. In de eerste plaats kan het ons zelf beschadigen.



Mark 7:20-23 
En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. 21 Want van
binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle
overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze slechte dingen
komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Onze tong kan ook anderen beschadigen. Zo wees voorzichtig wat je zegt, met jouw
woorden kan je mensen pijn doen, beschadigen en zelfs vermoorden. Woorden hebben
kracht! 

Matt. 5:22 
Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden
worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig
bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden
worden tot het helse vuur.

Jac. 3:7-8 Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren
en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. 8 Maar de tong
kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.

De mens kan alle dieren temmen, zelfs dieren zoals Olifanten, Leeuwen en Walvissen.
Maar er is geen mens die zijn tong kan temmen. De tong is een groot problem wat
alleen de Heilige Geest kan oplossen. 

Jac. 3:9-12 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de
mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 10 Uit dezelfde mond komen
zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. 11 Laat soms een
bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Kan ook, mijn broeders, een
vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout
én zoet water voortbrengen.

Mensen werden zo onnatuurlijk vanwege de verboden vrucht van de book van kennis
van goed en kwaad. Met onze tong kunnen we de Heer prijzen maar met dezelfde tong
kunnen we mensen vervloeken. Eerst moeten onze tongen onder de controle van de
Heilige Geest staan. Wij moeten van de Boom des levens eten voor een gezonde tong
en gezond spreken.. 

2Sam. 23:2 
De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong. 

Ps 141:3 
HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.



Als de Heilige Geest ons leid in ons spreken dan zullen we spreken met Heilig Vuur uit
de Hemel.. 

Jer 23:29 
Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots
verplettert? 

(Zie ook Jesaja 6:1-8, Op het moment dat Jesaja zijn zonde belijdde reinigde God zijn
mond en begon Jesaja voor Zijn werk te gebruiken.)

Jac. 3:13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn
werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. 

Wij hebben geloof en aktie nodig, wij moeten laten zien dat onze akties in wijsheid en
verstand gemaakt zijn. Wij hebben de Geest van wijsheid en verstand en kunnen het
verschil maken in deze wereld. Als mensen wijs en verstandig zijn dan zul je dat ook
zien in hun families en dagelijkse leven. 

Jac. 3:14-16 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u
dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt,
maar ze is aards, natuurlijk, duivels. 16 Want waar afgunst en eigenbelang is, daar
heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.

Hier zien we de wijsheid die uit de Hel komt, bittere jaloezie, egoisme en eigenbelang!
We zien dat de demonen hard aan het werk zijn in de Kerk om wanorde te brengen. Er
is zoveel wanorde, scheuring en menselijk denken in de Kerk. We moeten echt al ons
vertrouwen op de Heer Jezus stellen en Hem vragen om de Kerk te bouwen. 

Matt.16:18 
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de
poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Jac. 3:17-18 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam,
welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en
ongeveinsd. 18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die
vrede stichten.

Hier zien we de wijsheid die uit de Hemel komt, dat is precies het tegenovergestelde
van de wijsheid die uit de Hel komt. De Hemelse wijsheid is zuiver, vredelievend, mild,
meegaand, liefde en brengt veel goede vruchten voort. Wij als gelovigen zouden zulke
wijsheid in deze wereld moeten zaaien zodat het vrucht mag dragen voor God's
Koninkrijk en vrede brengende voor de mensen die zich met God willen verzoenen.



HET BOEK VAN JAKOBUS HOOFDSTUK 4
Jac. 4:1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit
voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?

Jakobus zegt dat alle strijd en conflicten kome vanwege de menselijke hartstochten
zoals egoisme, jaloersheid en hoogmoed. Deze hartstochten zullen strijd voeren in je
binnenste en je tot zonde brengen. 

Rom. 6: 23 
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in
Christus Jezus, onze Heer.

Jac. 4:2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om
dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u
krijgt niet, omdat u niet bidt.

Vleselijke Christenen zijn Christenen die niet met de Heilige Geest vervuld zijn. En in dit
vers zien we wat karakteristieken van een vleselijke Christen.

Vleselijke Christenen proberen dingen te krijgen op een zondige en wereldse
manier maar zij kunnen het niet krijgen. Daarom zullen zij moordlustig zijn, dat
betekent dat zij andere mensen zullen kleineren en beschadigen om tot hun doel
te komen.
Vleselijke Christenen zijn jaloers en niet dankbaar, zij weten niet dat elke promotie
of zegen van de Heer komt.
Vleselijke Christenen hebben niet omdat zij niet bidden. Ze stellen hun vertrouwen
niet op de Heer en Zijn Woord.

Jac. 4:3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw
hartstochten door te brengen.

En als vleselijke Christenen bidden dan bidden zij verkeerd omdat zij niet voor God's
Koninkrijk leven. Zij leven alleen voor hen zelf. Zij zullen bidden en niet ontvangen
omdat zij niet naar Gods wil bidden.

Jac.4:4-5 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de
wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt
als vijand van God aangemerkt. 5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest,
Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?



God wil dat wij voor Zijn Koninkrijk leven en dat we helpen om Zijn Koninkrijk te
bouwen met onze levens, bezittingen en tijd. Als gelovigen voor zichzelf en voor deze
wereld leven dan zijn zij als mensen die overspel plegen. We behoren aan God toe
door Jezus Christus en Hij is een jaloers God. 

1 Cor 6:19 
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u
van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

Jac. 4:6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich
tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

God is tegen de hoogmoedigen, de hoogmoedigen zijn degene die niet God's Woord
willen houden en gehoorzamen. De hoogmoedigen zijn degene die denken dat zij nog
niet zo slecht zijn.

De nederigen zijn degene die God's Woord willen houden en gehoorzamen maar zij
weten dat zij dat niet in hun eigen kracht kunnen doen. Dat is waarom God genade wil
geven aan de nederige zodat hij gehoorzaam aan Gods Woord kan zijn door de Geest
der genade. De Bijbel onderwijst ons dat wij onze ‘zondige natuur' (vlees) kunnen
onderwerpen aan de Heilige Geest. 

Rom. 8:2 
Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de
wet van de zonde en van de dood. Rom. 8:13 Want als u naar het vlees leeft, zult u
sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Jac. 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u
wegvluchten.

Als wij ons aan God onderwerpen dan zullen wij in staat zijn om ons tegen de duivel te
verzetten met Gods genade. Het was Jezus Christus die genade en waarheid bracht en
dat is natuurlijk de Geest van de genade en waarheid. Wij moeten ons tegen de duivel
verzetten en niet de duivel zomaar laten doen wat hij wil. Als wij in God's genade ons
tegen de duivel verzetten zal hij van ons wegvluchten.

Jac. 4:8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver
de harten, dubbelhartigen!

Wanneer wij ons tot Hem naderen zal Hij zich tot ons naderen. Maar als wij ons tot God
naderen en Hem niet vinden is dat vanwege onze zonden. We moeten schone handen
en een schoon hart hebben als wij onze God willen ontmoeten.



Jac. 4:9-10 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden
in treuren en uw blijdschap in droefheid. 10 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u
verhogen.

We zouden ons moeten bekeren wanneer we zonden hebben. We zouden verdrietig
moeten zijn vanwege onze zonden en spijt hebben dat we de Heilige Geest bedroeft
hebben. Als wij ons vernederen voor de Heer dan zal Hij onze kracht vernieuwen. Als
we ons bekeren dan is dat niet alleen met onze mond maar met heel ons hart. 

Han. 3:19 
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van
verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,

Jac. 4:11-12 Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder
kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt
over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een
rechter. 12 Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten.
Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?

We zouden elkaar niet moeten veroordelen. 

Matt. 7:1 
Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; 

Maar we laten Gods Woord oordelen en we testen alles met Gods Woord. Als we
iemand willen helpen moeten we dat doen in liefde en niet met een veroordelende
geest. 

Gal. 6:1 
Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk
bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd
intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.

Jac. 4:13-16 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad
reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, 14 u, die niet
weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die
voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. 15 In plaats daarvan zou u moeten
zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. 16 Maar nu roemt u
in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht.



Mensen kunnen zo hoogmoedig zijn! Velen mensen, zelfs Christenen, hebben hun eigen
grote plannen. Ze hebben hele verhalen maar zij vergeten hun Schepper en vergeten
dat zij voor Hem zouden moeten leven. Ze kijken alleen voor hun eigen voordeel en
niet voor het voordeel van het Koninkrijk van God. Christenen zouden nederig moeten
zijn en God hun levens laten leiden en bepalen. Alles wat anders dan dit is komt van
het kwade.

Jac. 4:17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

Als we dan weten dat we voor God zouden moeten leven en het dan niet doen is zonde.
Als wij weten dat we zouden moeten bidden en doen het niet, dan zondigen wij. Als wij
weten dat we het evangelie zouden moeten verspreiden en doen het niet, dan is het
zonde. 



HET BOEK VAN JAKOBUS HOOFDSTUK 5
Jac. 5:1-3 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw
rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver
is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur
verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.

Er moeten twee soorten van rijke mensen zijn geweest in de Kerk. Rijke Christenen die
niet voor God's Koninkrijk leefde maar nog steeds voor zichzelf. En rijke mensen
(ongelovigen) die wilden laten zien hoe rijk zij wel niet zijn aan de mensen in de
Kerk.Vers twee is een profetie wat er gebeurd met mensen die schatten verzamelen op
aarde. 

Matt. 6:19-21 
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar
dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen
mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat
is, daar zal ook uw hart zijn.

Jac. 5:4-6 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u
achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst
hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. 5
U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U
hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. 6 U hebt de rechtvaardige
veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.

Mensen waren rijk geworden op een oneerlijke en God onwaardige manier. De mensen
hadden een vreselijk egoistische levenswijze. Dit soort van leven is afgoderij enGod zal
dit oordelen! Niemand kan Gods oordeel ontsnappen!

Jac. 5:7-8 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de
landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat
het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw
hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.

Wij zouden geduldig moeten wachten op de Heer en Zijn eeuwige beloning. We moeten
onze levens en bezittingen zaaien voor het Koninkrijk van God en we zullen een
fantastische oogst en beloning ontvangen. Heb geduld! 

2Cor. 9:6-8 
En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook
zegenrijk oogsten. 7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met
tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. 8 En God is bij
machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles
altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.



Jac. 5:9-10 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de
Rechter staat voor de deur. 10 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en
van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben.

We zouden niet moeten klagen maar wachten voor de Rechter. We zouden geduld
moeten hebben zoals de profeten van het Oude Testament. Deze profeten spraken
God's Woord maar zagen het niet in vervulling gaan. Een ander voorbeeld is in Psalm
73:1-3. 

Psalm 73:1-3
Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. 2 Maar wat mij betreft,
mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten, 3 want
ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. 

De psalmist zag dat zij de kwaad doen voorspoed hadden en hij vond dat niet eerlijk.
Maar hij had geduld nodig.

Ps. 73:16 
Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen,
17 totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette.

De Rechter staat voor de deur. Het einde van de gelovige kunnen we vinden in 1Cor.
3:10-15. Het einde van de ongelovige kunnen we vinden in Openbaringen 20:11-15. God
zal oordelen!

Jac. 5:11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding
van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en
barmhartig.

Job kreeg een dubbele zegen aan het einde! (Job 42:12) Dat is een geweldige
bemoediging voor ons die standvastig blijven omdat wanneer we standvastig blijven
zullen we overvloedig gezegend worden.

Jac. 5:12 Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij
de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee,
opdat u niet onder enig oordeel valt.

Maar bovenal!!! Zweer niet maar laat je ja ja zijn en je nee nee. 

Matt. 5:37 
maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze. 

We zouden niet alleen maar praten maar doen!

Jac. 5:13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat
hij lofzingen.



We hebben een relatie met Jezus Christus in alle omstandigheden!

Als je het moeilijk hebt - Het kan zijn dat je het moeilijk hebt of dat je lijdt om Zijn
Naam. Maar je zou kontakt moeten blijven houden met Jezus d.m.v. het gebed.
Als je vrolijk bent – Als je vrolijk bent kan je dit vieren met Jezus met aanbidding en
lofliederen.

Jac. 5:14-15 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij
zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de
Heere. 15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer
oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Als je ziek bent … - Een Christen kan ziek zijn door zonde, een test of om Gods werk te
openbaren. (Rom. 5:12, Job 2:4-6 , John 9:1-3 ) 

De zieke zou de oudsten van de gemeente bij zich laten roepen, de leiders in Kerk. Zij
kunnen de zieke met olie zalven in de naam van de Heer.

Olie is een symbool voor medicijnen en de Heilige Geest. (*Medicijnen: Jesaja 1:6, Luke
10:34, *Heilige Geest: Hebr. 1:9 zie ook Marcus 6:13)

Jac. 5:16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een
krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

We zien hier dat het belijden van zonden heel erg belangrijk is. Als God de zonde
vergeeft dan kan God's genezende kracht doorbreken in iemands leven. Zie
bevoorbeeld de verlamde in Marcus 2:5.

Marcus 2:5.
Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u
vergeven.'

Jezus Christus begon de verlamde man te genezen nadat zijn Hij zijn zonden vergaf.

Marcus 2:11-12 
‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.' 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en
ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog
nooit gezien,' zeiden ze.

Ook in Psalm 103 vinden we dit zelfde principe van genezing na de vergeving van de
zonde. 

Ps. 103:3 
Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,



Het doeltreffende gebed is een gebed naar Gods wil. Het gebed van een rechtvaardige
is het gebed van Jezus Christus door ons heen. Alleen door Zijn kracht en leven zijn we
in staat om een rechtvaardig leven te leven.

Geef jezelf voor 100% aan Hem over en voor het werk van het Koninkrijk van God en
God zal je gebeden verhoren.

Jac. 5:17-18 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou
regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18 En hij bad
opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.

Jacobus, de man van het gebed gebruikt hier de Heilige Schrift om te bewijzen dat
iedereen een krachtig gebedsleven kan hebben en door God gebruikt kan worden.
(Merk op: Jakobus gebruikt niet zijn eigen getuigenis)

Wanneer wij het gebed van Elia bestuderendan zijn we dat het een gebed is naar Gods
wil onder de leiding van de Heilige Geest.

Maar laten we niet vergeten dat Jakobus dit voorbeeld gaf om te laten zien dat het
geloofsgebed de zieken kan genezen. 

Jakobus 5:15 
Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. 

Er zullen wonderen zijn als je in Hem geloofd!

Jac. 5:19-20 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander
doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet
terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.

Als we een zondaar van zijn zondige weg terug naar God brengen dan redden we hem
van de dood. (geestelijke dood) God vergeeft een ieder die zich naar Hem keert. Ook
de persoon die een zondaar terug brengt tot God zal zijn ziel redden van de dood en
tal van zonden uitwissen. 

Ezechiel 3:18-21 
Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en je waarschuwt hem niet, je zegt
niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om
zijn leven te redden – dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf
schuldig is, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. 19 Als je een
slecht mens daarentegen waarschuwt en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen en hij
gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar zul
jij het er levend afbrengen. 20 Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig
gedraagt maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng, zal hij sterven als jij hem
niet waarschuwt. Hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag, en zijn goede daden 



zullen niet meer tellen, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. 21 En
als je een goed mens voorhoudt dat hij niet moet zondigen en hij zondigt niet, dan
blijft hij zeker in leven omdat hij zich heeft laten waarschuwen, en ook jij zult het er
levend afbrengen.'


