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Het boek 1Johannes is geschreven door de Apostel Johannes, de Apostel van de liefde.
1Johannes laat ons zien wat het ware Christendom is en de norm die door Johannes
hiervoor gebruikt is "liefde". Heb elkaar lief!

Er waren veel valse leraren in de tijd van Johannes die zeiden dat Jezus Christus niet in
het vlees was gekomen. Zij geloofden niet dat Jezus een Man was. Zij onderwezen dat
deze materiele wereld zondig is en dat daarom de Here Jezus Christus geen lichaam
hebben volgens hen, want dan zou ook Hij zonde hebben.

1)oh. 4:1-3

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest
van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van
God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is,
komt van God. 3 ledere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van
de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen - nu al is hij in de wereld.

Het is interessant om te zien dat nu in deze eindtijd mensen wel geloven dat Jezus een
mens was maar niet geloven dat Hij God is.

Door dit soort van vals onderwijs verleiden zij de mensen door te zeggen dat het
onmogelijk voor ons is om een heilig Christelijk leven te leven. En dat gaf ruimte voor
allerlei zonde in de Kerk. Johannes reageert met dit boek om het ware Christendom te
laten zien. Eerst laat hij zien dat Jezus Christus echt is en daarna laat Johannes zien wie
de echte Christenen zijn. Be Real!

De openbaring die Johannes geeft over wat een echte Christen is verbluffend. Deze
openbaring die Johannes geeft in dit boek helpt ons om te groeien in onze identiteit in
Christus. Het zal je helpen om je waarde en potentie te zien om een “history maker” te
worden in deze wereld. In elk hoofdstuk van het boek 1Johannes zien we een
openbaring van wie wij zijn in Christus.

Hoofdstuk 1

Wij kunnen in het licht wandelen als Hij in het licht wandelt. Wij kunnen gemeenschap
en vriendschap ervaren met de Schepper van hemel en aarde. Gemeenschap hebben
betekent om een te zijn, verenigd met elkaar. Wij kunnen verenigd met Christus zijn
zoals een rank met een wijnstok.



Hoofdstuk 2

De Apostel Johannes zegt, dat als wij in Hem blijven, net als Hem zouden moeten
wandelen. We zijn verenigd met Hem en hebben dezelfde natuur, kracht en wijsheid,
als Hem.

Hoofdstuk 3

Nu! Wij zijn kinderen van God! Jezus Christus was de Eerstgeborene onder vele broers
en zussen. Jezus Christus is het ultieme blauwdruk en ontwerp als de Zoon van God.
Zoald de Vader Hem heeft gezonden, zend Hij ons nu. We zullen Hem gelijk zijn zoals
wij Hem zullen zien. Hoe zie je Hem nu?

Hoofdstuk 4

Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dit is een fantastische uitspraak van de Apostel
Johannes. Zoals Christus in in deze wereld wandelde kunnen wij ook wandelen. Jezus
Christus verteld ons dat als wij de Oude Geschriften geloven, wij dezelfde werken
kunnen doen die Hij deed, zelfs grotere werken dan Hij deed.

Hoofdstuk 5

Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Zijn leven is Eeuwig leven, Supernatuurlijk leven, en
Goddelijk leven. Wanneer wij de Zoon hebben, hebben wij alles wat Hij heeft. Zoals de
rank alles heeft en ontvangt van de wijnstok.

Dit is een levensveranderend boek en een krachtig wapen tegen de valse leren. Het
ontmaskert niet alleen valse leringen maar ook valse Christenen. Laten we dit
krachtige boek samen bestuderen!



1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze
ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des
levens

Wat vanaf het begin was is onze Here Jezus Christus. Hij is de Schepper van hemel en
aarde. Hij kwam om ons terug te brengen naar ons Zijn beeltenis, Zijn gelijkenis, en
original design. That was het oorspronkelijke plan van God.

Gen. 1:26

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij
heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel
de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

Hebr. 1:3

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die
alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze
zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoogste hemelen.

De Apostel Johannes, een ooggetuige van het leven van Jezus Christus in het vlees.
Johannes spreekt over onze Heer en God, Jezus Christus. Degene die hij gehoord,
gezien en aangeraakt heeft. Wij worden ook aangeraden om te luisteren, te zien, en te
begrijpen wat het Woord zegt, zodat onze geest, ziel en lichaam Zijn levenskracht
ontvangen.

Spreuken 4:20-22

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. 21 Laat ze niet wijken
van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. 22 Ze zijn immers leven voor wie ze
vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Het Woord is waarachtig mens geworden!

Joh.1:1,14

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 14 Het
Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en
wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.



Johannes en de andere Apostels zagen het leven van God in een menselijk lichaam
verschijnen. En dat leven is het eeuwige leven, God's leven. Dat leven werd
geopenbaard door Zijn Godelijke liefde, kracht, natuur en karakter.

Dit geopenbaarde leven van God is verkrijgbaar voor een ieder die gelooft. De Apostel
Johannes ontving het "leven” en geeft het door aan andere mensen door over Jezus
Christus te vertellen. Het verbonden zijn met Christus en andere Christenen geeft veel
vreugde omdat waar Jezus Christus is, daar is overvloedige vreugde!

Phil. 4:4
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

God is "Licht" en in Hem daar is geen spoor van duisternis. Toen de Apostelen met
Jezus Christus wandelden vonden zij geen enkel duisternis in Hem. Door Jezus Christus
leren wij de Vader in de hemel kennen. Jezus zei ook; “als je mij gezien hebt, dan heb je
de Vader gezien.” De Here Jezus Christus was een manifestatie van God’s licht, en Hij
wil dat licht met je delen zodat wij een kunnen zijn. En Hij laat Zijn "Licht" in onze
harten schijnen.

2Cor. 4: 6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen,' heeft in ons hart het licht
doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het
gezicht van Jezus Christus.

Als wij met Jezus Christus verbonden zijn dan kunnen wij niet in de duisternis
wandelen. Wanneer wij met Jezus Christus verbonden zijn dan hebben wij het licht van
het leven in ons en horen wij niet in de duisternis thuis.

Joh. 8:12
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.



Als wij met Christus verbonden zijn dan zijn wij ook verbonden met andere met de
Geest vervulde gelovigen. De gelovige die in de duisternis wandelt is niet verbonden
met andere gelovigen. Dit soort van gelovigen willen niet in het licht komen en zijn
geisoleerd uit angst dat hun zonde aan het licht komt. Zie bijvoorbeeld Adam in Gen.

Gen. 3:8-9

En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de
namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE
God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen
hem: Waar bent u?

Maar nu in het N.T. kunnen wij terugkeren naar Jezus Christus en Jezus bloed kan ons
reinigen van alle zonde. En daarna kunnen wij weer in het "licht" wandelen.

Hoogmoedige trotse mensen zullen niet toegeven dat zij zonde hebben en misleiden
zichzelf. God kan dit soort van mensen niet vergeven omdat zij hun zonden niet
belijden en toegeven dat zij zonden hebben. De waarheid is niet in hen.

Alleen wanneer wij onze zonden belijden is God bij machte om onze zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. God wil je rechtvaardig maken
net als Hijzelf is. We zouden hongerig en dorstig moeten zijn om rechtvaardig te
worden, en eerst Zijn Koningrijk en gerechtigheid zouden moeten zoeken en
ontvangen. Door vergeving van zonde kan je in een nieuwe gewaardwording wandelen.

Nog erger, als wij zeggen dat we geen zonde hebben dan zeggen wij dat God een
leugenaar is. Wij zouden ons niet moeten vergelijken met andere mensen maar wij
zouden ons moeten vergelijken met Jezus Christus. Als wij in Zijn licht komen komt alle
waarheid aan het licht!

Hebr. 4:13
En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de
ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.



1 JOHANNES HOOFDSTUK 2

€€ 1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd
heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Als wij Jezus Christus volgen zouden wij in het "Licht" moeten wandelen.

Rom. 6:1-2

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog
daarin leven?

Maar als wij als wij in de verleiding vallen dan hebben wij een advokaat die naast ons
staat om ons te verdedigen. Onze Advokaat helpt ons niet alleen maar Hij nam ook de
straf op zich die wij verdienen. (zie bijvoorbeeld ook: Zach. 3:1-8)

€€ 2En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook
voor de zonden van de hele wereld.

Jezus Christus stierf niet alleen voor onze zonden maar voor de zonden van de hele
wereld. De enige reden dat mensen naar de hel gaan is omdat zij niet in Jezus Christus
willen geloven.

Joh. 16:9
van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

Joh. 3:18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

€€ 3En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht
nemen.4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en
in hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

Als wij God kennen zullen wij Hem liefhebben. En als wij Hem liefhebben zullen wij Zijn
geboden bewaren. Als mensen zeggen dat zij Hem kennen zullen zij Zijn geboden
bewaren anders zijn het gewoon leugenaars.

Joh. 14:15
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht..



Joh. 14:21-24

21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij
liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem
openbaren.

23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in
acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en
bij hem intrek nemen.

24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is
niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Als wij in het Licht wandelen zoals Hij in het Licht is dan zijn met elkaar verbonden.
(1:7) Wij kunnen in Hem blijven, in het Licht, Heilig wandelen zoals de Here Jezus dat
deed. Be Real! Zeg nooit dat we de werken van Christus niet kunnen doen en niet
kunnen wandelen zoals Hij deed. Dat is ongeloof! God gaf ons een Helper, de Heilige
Geest die ons helpt om in Zijn wegen te wandelen.

John 14:12-14
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en
hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

John 14:16-17

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft
tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij
uen zalinu zijn.



€ £ 7 Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin

hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord.
8Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat
voorbij en het ware licht schijnt reeds.

Het Oude gebod werd een Nieuw gebod door de Here Jezus Christus. In Christus zijn we
een Nieuwe schepping het oude is voorbij gegaan het nieuwe is gekomen. Dat betekent
dat wij in Christus bij machte zijn om dit gebod echt te houden om elkaar lief te
hebben door de Geest van de liefde.

Gal. 5:22-23
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

9 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis.
10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet
struikelen. 1MMaar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis,
en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft.

In het Licht wandelen is Zijn geboden bewaren, heb elkaar lief! Deze liefde is ook een
practische liefde. Degene die zijn broeder haat is in de duisternis en is verblind door
de duivel. We kunnen de zondaar liefhebben maar zijn daden haten.

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam.

Een nieuw gelovige moet deze zin vaak opnieuw horen. Je zonden zijn vergeven! Soms
heeft het wat tijd nodig om Gods wonderbare genade te zien en te geloven dat ALLE
zonden zijn vergeven.

13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge
mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader
kent. 141k heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb
u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u
de boze hebt overwonnen.

De vaders betekenen hier de volwassen gelovigen die God een lange tijd kennen. De
vaders begrijpen God'’s originele plan, zijn stabiel, en raken niet in de war.

De jongeren zijn de gelovigen die een doorbraak in hun geestelijk leven hebben en
weten hoe zij de overwinning kunnen hebben door hun geloof.

De Kinderen beteken hier de nieuwe gelovigen of de nog niet volwassen gelovigen.



Wij zouden eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken en onze harten op de dingen
van boven moeten richten. Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn hemelburgers. Laat de
wereld niet je wonderbare relatie met God verstoren.

Jac. 4:4

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als
vijand van God aangemerkt.

De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven
De duivel gebruikte deze drie verleidingen ook toen hij Eva verzocht.

Gen. 3:

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor
het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij
nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at
ervan.

Vruchten zagen er heerlijk uit = begeerte van het vlees.
Lust voor het oog = begeerte van de ogen.
Begerenswaardig was om er verstandig door te worden = Hoogmoed van het leven.

Wij zien hier de principes hoe de duivel de kinderen van God aanvalt. Door deze
strategie te bestuderen kunnen wij hoe de duivel werkt en ons er tegen wapenen.
Zie ook de verzoeking van Jezus Christus in de woestijn. Luc. 4:1-13

Verander stenen naar brood = begeerte van het vlees
Zie de koninkrijken van deze wereld = begeerte van de ogen
Werp jezelf van de top van de Tempel = Hoogmoed van het leven



Wij weten dat de Anti-Christ zal komen. In deze tijd van Globalisatie zal er een
wereldleider opstaan die deze wereld zal verleiden. (Zie verder 2Thess. 2:1-12) Maar nu
zijn er al antichristenen (valse leraren) die tegen Gods Woord ingaan en die Gods werk
proberen te verstoren.

De Apostel Johannes bedoelt dat sommigen die uit hun midden voortkwamen niet het
Koningrijk van God uitdragen. Dit soort van mensen kan niet in de Ware Kerk blijven.
De duisternis kan het licht niet verdragen en alleen wanneer wij in het licht wandelen
kunnen we verbonden zijn. De duivel stuurt ook zijn "vertegenwoordigers" in de Kerk
om Gods werk te verstoren.

We hebben een zalving ontvangen van God en wij kunnen alles weten. De zalving is de
Heilige Geest die wij ontvangen hebben op het moment dat wij in Jezus Christus
geloofden. Door de Heilige Geest kunnen we onderscheiden wat waar of wat vals is.
Sommige gelovigen hebben een speciale gave van de Heilige Geest om de geesten te
kunnen onderscheiden.

1Cor. 12:10

en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een
ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een
ander uitleg van talen.

Wij kunnen Jezus Christus leren kennen door de Heilige Geest en als wij Hem kennen is
het makkelijk om te zien wat niet van God is.

Sommige bewegingen zeggen dat Jezus alleen maar een profeet, een goede man of een
diensknecht van God was. Zij zijn leugenaars want Jezus is de Christus, de Zoon van de
levende God. Als zij de Zoon niet erkennen dan hebben zij ook de Vader niet. Zij zeggen
zelfs dat we allemaal dezelfde God hebben, dat betekent dat hun god de duivel is, de
vader van de leugens. (Joh. 8:44)



Houdt vast aan het simpele maar zo krachtige Evangelie.

Joh. 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Valse leraren komen altijd met iets anders dan dit goede nieuws.

We moeten gewaarschuwd worden tegen valse leraren die komen als wolven met
schaapskleren aan. De duivel is altijd bezig om de Kerk aan te vallen.

Het is de Heilige Geest die de gelovige onderwijst.

Joh. 14:26
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in
alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Een goede Bijbel leraar zal je helpen om je vertrouwen op de Heilige Geest te stellen
en in de Geest te wandelen. Het grote doel van een goede Bijbel leraar is om je te
helpen om een relatie met de levende God op te bouwen.

Wanneer wij in Hem blijven, blijft Hij in ons. Jezus Christus is de Rechtvaardig, en voor
hen die in Hem blijven, hebben deel aan Zijn rechtvaardigheid. Wij worden
rechtvaardig door geloof, en rechtvaardige leven bij geloof. (Rom. 1:17)

Zo laten we Hem volgen en in Hem groeien zodat wij vruchten mogen dragen voor Zijn
Koninkrijk. Door de vruchten kan je de boom herkennen en degene die rechtvaardig
leeft is uit God geboren.



Wij mogen ons verblijdden over de liefde die de Vader ons geschonken heeft. Wij zijn
kinderen van God en dat is het beste wat ons kon overkomen. Wij zijn wederom
geboren, ontvingen vergeving van zonden en hebben het eeuwige leven. We zijn zo rijk!
Wij zijn nu hemelburgers en dat is waarom de wereld ons niet begrijpt. Maar wij
verblijdden ons!

Wij zijn kinderen van God en zullen net als Jezus Christus zijn. Het beste moet nog
steeds komen! De Bijbel onderwijst ons dat wanneer Jezus Christus terugkomt onze
lichamen verandert zullen worden en we als Hem zullen worden

Phil. 3:20-21

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat
het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking
waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Wij kunnen vandaag wandelen zoals Christus wandelde omdat we Hem zien zoals Hij is.
Nu kunnen we al meer en meer als Hem worden door Hem meer te leren kennen. Laten
we blijven groeien in de genade en kennis van onze Here Jezus Christus.

Wanneer wij weten dat wij onze Redder van aangezicht tot aangezicht gaan ontmoeten
zullen we onszelf gaan reinigen. Als wij Hem echt kennen zullen wij Hem ook vrezen.
Als wij weten dat Hij heilig is zullen wij ons ook gaan heiligen.



Een ieder die zondigt betekent hier: Een ieder de zonde beoefend (praktiseerd), die
constant zondigt. Wij kunnen nog steeds een strijd hebben met zonde en verzoekingen
maar nu we een nieuwe schepping zijn willen we niet meer zondigen. We willen geen
zonde meer praktiseren. Als je Hem kent dan wil je niet meer zondigen omdat Hij van
je houdt. Als je doorgaat met het praktiseren van zondigen dan ken je Hem niet.

Rechtvaardigheid is niet alleen een positie, onze rechtvaardigheid moet een
gemanifesteerde rechtvaardigheid zijn. Ons geloof moet vruchten dragen.

We herinneren ons de achtergrond waarom de Apostel Johannes deze brief schreef. Er
waren valse leraren die onderwezen dat deze wereld zondig is en onze lichamen ook
en daarom kunnen we gewoon doorgaan met zondigen. Zij onderwezen ook dat het
onmogelijk was om Gods Woord te gehoorzamen. Maar laat niemand jou misleiden!

1Joh. 2:4+6

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is
de waarheid niet. 6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij
gewandeld heeft.

Wie de zonde beoefend (praktiseert) is van de duivel. Jezus Christus kwam om de
werken van de duivel te verbreken. Toen Jezus Christus stierf aan het kruis verbrak Hij
de kracht van de duivel en Jezus wil de werken van de duivel in onze levens ook
verbreken.



Hebr. 2:14

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad
om door de dood hem die de macht over de dood had - dat is de duivel - teniet te
doen,

Als wij sterven voor onszelf en leven voor God zullen de werken van de duivel
verbroken worden. Want dan zal God bij machte zijn door ons heen te werken. Wij
moeten ons kruis dragen. Niet onze wil maar Zijn wil geschiedde, niet onze kracht maar
Zijn kracht.

Die uit God geboren is zondigt niet. De Heilige Geest zondigt niet en daarom moeten
we elke dag kiezen om in de Heilige Geest te wandelen.

Joh. 3:30
Hij moet meer worden, maar ik minder.

Wij kunnen in de Heilige Geest wandelen door ons geloof in Hem. Wij moeten ons
eerstgeboorterecht niet verachten zoals Esau deed, en ons erfdeel missen, het
wandelen in de Heilige Geest.

De openbaring van de kinderen van de duivel is duidelijk. Zij leven geen rechtvaardig
leven en hebben de broeders en zusters niet lief. Zij zondigen omdat zij willen
zondigen, zij praktiseren de zonde.

Wij zouden geen Kain Christenen moeten zijn. Een Kain Christen heeft Zijn broeder niet
lief maar is jaloers en heeft een compititie geest. Kain vermoorde zijn broeder omdat
zijn broeder rechtvaardig was. Precies zoals de religieuze mensen (Phariseeen) Jezus
Christus haten. Dat is waarom Johannes elke keer weer deze standaard gebruikt. Heb
elkaar lief! (Kain is een kind van de duivel genoemd)



Als wij onze geestelijke familie liefhebben kunnen we zien dat van de dood overgegaan
naar het leven. Maar degene die zijn broeder haat is een moordenaar.

Matt. 5:21

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt,
zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. 22Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte
boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie
tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie
zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

Echte liefde is je leven geven voor de gelovigen, het Lichaam van Christus. Wij kunnen
andere gelovigen helpen, bemoedigen en voor hen bidden. Als wij een gelovige in
nood zien moeten wij aktie ondernemen als wij dat niet doen dan is onze liefde leeg
en fake.

Wij zouden niet alleen moeten spreken maar ook doen. Als wij echt Gods Woord
gehoorzamen door Zijn wil te doen hebben wij een gerust hart voor God. Als ons eigen
hart ons aanklaagt omdat we niet goed gedaan hebben zal God die groter dan ons hart
is onze zonde niet kennen?



Als wij in Zijn wegen wandelen hebben wij een gerust hart en vertrouwen om te bidden
en te ontvangen wat wij van Hem vragen in gebed. De sleutel van een sterk
gebedsleven is om een goede relatie met God te hebben. en wat wij ook maar bidden,
ontvangen wij van Hem.

Wij moeten in de Naam van Jezus Christus geloven en God boven alles liefhebben. Met
Zijn liefde kunnen wij elkaar lief te hebben. Dat zou ook het doel moeten zijn in ons
leven!

Zo opnieuw, dezen die Zijn geboden houden kennen Hem en blijven in Hem. In Hem
blijven betekent om met Hem verbonden te zijn. Wij moeten beseffen dat wij in Hem
zijn en Hij in ons. De Here Jezus Christus gaf ons het voorbeeld van de wijnstok en de
ranken.

Joh. 15:7

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten
deel vallen. En wij weten dat Hij in ons blijft door Zijn Heilige Geest die in ons woont
die ons ook helpt om Gods geboden te houden.



Test de geesten! Geloof niet zomaar iedereen die zegt dat hij een Christen is. Zoals de
Here Jezus Christus, Paulus en Petrus ook de gelovigen waarschuwde zo waarschuwt de
Apostel Johannes de gelovigen ook. Er zijn VEEL valse profeten! Wij zijn hemelburgers
en wij zijn op het gebied van de vijand. Wees alert!

Valse leer komt van de duivel. Elke leer die niet vertelt wie Jezus Christus echt is komt
van de antichrist. Jezus Christus moest mens worden anders kon Hij onze plaats op het
kruis niet innemen en sterven voor onze zonden. Dat is waarom Jezus Christus eeuwig
leven kan geven aan een ieder die gelooft. De duivel komt met valse leer zodat de
mensen hun vertrouwen en geloof niet op de Here Jezus stellen en zo gered worden.

Hij, Jezus Christus, God Schepper van hemel en aarde woont in jou! Wees niet bang!

2Tim. 1:7
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en
liefde en bezonnenheid.

Wij zijn op het gebied van de vijand maar we moeten niet vergeten dat God met ons is,
dat de engelen ons omringen en dat de Heilige Geest in ons woont.

2Kon. 6:16-17

Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. 17En
Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de
ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van
vuur rondom Elisa.



De valse leer is aantrekkelijk voor de menselijke natuur.

Rom. 8:5
Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar
de Geest zijn, de dingen van de Geest.

De werelds mens leeft alleen voor zichzelf, net als Christenen in het vlees doen.

2Tim. 4:3-4

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij
zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen
overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren
en zich keren tot verzinsels.

Maar degene die God toebehoren willen de woorden van God horen en volgen als
schapen de Herder die hen liefheeft.

De sleutel van het Christelijke leven is liefde en God is liefde. Zij die wederom geboren
zijn, uit de Geest geboren zijn hebben lief, omdat de Heilige Geest, die God is, liefde is.

Gal. 5:22-23
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet.

De liefde was geopenbaard, niet alleen door woorden maar ook door daden. God gaf
Zijn enige Zoon die zoveel moest lijden om ons van onze zonden te redden. Door
Christus kunnen we het leven leiden dat God wil en zo zal Gods liefde geopenbaard
worden door de Kerk in deze wereld door de gelovigen.



Gods liefde was geopenbaard doordat God Zijn Zoon voor zondaren gaf.

Rom. 5:8-10

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen
wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door
Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden
waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij,
nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.

Gods liefde is zo groot dat Hij Zijn Zoon voor Zijn vijanden gaf. God geeft ons het
voorbeeld en laat ons zien hoe wij onze vijanden lief moeten hebben.

Niemand heeft ooit God gezien maar wij kunnen Gods liefde zien in de gelovigen! Als
wij elkaar liefhebben dan is Gods liefde volmaakt in ons. Jezus Christus gaf ons het
bevel om elkaar lief te hebben zodat de mensen kunnen zien dat wij discipelen van
Christus zijn.

Joh. 13:34-35

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb,
moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen
bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Wij kunnen alleen in Gods liefde wandelen door de Heilige Geest.



Sommige mensen zeggen dat Jezus Christus een aardige man was, een goed persoon,
een profeet of een dienstknecht van God. Maar de echte Christen weet beter, Jezus
Christus is de Zoon van God. Wie Hem echt kennen zullen in Hem blijven.

God heeft deze wereld zo liefgehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft! De
gelovige die in de liefde wandelt blijft in God. Omdat God liefde is! En dat is hoe wij
kunnen weten of dat God in ons is.

Als wij wandelen zoals Jezus Christus deed dan hebben wij vertrouwen op de dag van
het oordeel. Zelfs nu kunnen wij vol vertrouwen het Heiligdom binnengaan.

Hebr. 10:19-20

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus, 20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft
ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,

Want zoals Hij is, zijn wij ook in deze wereld. Wij hebben veel meer autoriteit en kracht
dan we denken. Hij zend ons om demonene uit te drijven en zieken te genezen.

1)oh. 1:7
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap
met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.



Jezus Christus wandelde in deze wereld om de wil van de Vader te doen, om te leven
voor het Koninkrijk van God. Als wij ook zo wandelen dan wandelen wij in de liefde van
de Vader en in die liefde is geen angst. Wij hoeven niet angstig te zijn voor straf, omdat
Christus onze straf en bestraffing aan het kruis genageld heeft.

Het gebod is: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Matt. 22:37-40

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel
uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het
tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee
geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Al Gods geboden moeten met liefde vervuld worden! Wij kunnen in God’s liefde
wandelen omdat wij God’s vergeving hebben ontvangen. Nu moeten we mensen met
God’s liefde liefhebben.



Wij hebben God lief omdat Hij eerst ons heeft liefgehad. Dat is waarom wij van Jezus
Christus houden, omdat Hij God is, van God kwam, om ons te redden en ons nieuw
leven te geven. Wij kunnen niet zeggen dat de Vader meer kracht heeft en beter is dan
Jezus Christus, want de Vader en Christus zijn Een.

En hoe hebben we elkaar lief? Door het houden van Gods geboden hebben wij elkaar
lief. De geboden zijn om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Matt. 22:37-40

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel
uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het
tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee
geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.'

Als wij elkaar lief willen hebben moeten wij God boven alles liefhebben. We moeten
ook weten dat Zijn geboden niet te zwaar zijn.

Matt. 11:28-30

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 Neem
Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust
vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Gods geboden zijn niet zwaar omdat wij in geloof leven. Als wij geloven dat God door
ons heen wil werken met de kracht van de Heilige Geest overwinnen wij. Wij kunnen
deze zondige wereld overwinnen door ons geloof in de Here Jezus Christus. Christus
geeft Zijn opstandingskracht aan een ieder die in Hem gelooft.



Joh. 7:38-39

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst
heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de
Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog
niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

onze planeet Aarde. Het bloed getuigt van Zijn ziel, omdat de ziel in het bloed is. Lev.
17:11 De Geest van God hielp het lichaam en ziel om een ware getuige te zijn in deze
wereld. Dit geeft aan dat Jezus Christus een Geest, ziel, en lichaam had.

Er zijn er Drie die getuigen in de hemel: De Vader, de Zoon (het Woord) en de Heilige
Geest. Ook wel bekend als de drieeenheid.

Er zijn er drie die getuigen op de aarde: De Geest, het water (lichaam) en bloed. (de
ziel) Jezus Christus was een waar getuigenis hier op aarde.

Wij zijn geschapen in God’s beeltenis, God is een drieeenheid, en ook wij zijn een
drieeenheid. Geest, lichaam, en ziel.

God geeft ons getuigenis en als wij Zijn getuigenis niet aannemen zeggen wij dat God
een leugenaar is. Gods getuigenis is Zijn Zoon Jezus Christus.

Hoeveel "zogenaamde Christenen" hebben problemen om dit getuigenis aan te
nemen? Er zijn zoveel groepen van Christenen die denken dat zij gered kunnen worden
door hun eigen werken of levenstijl. Zij zeggen dat je in Jezus Christus moet geloven
plus .... Dat is niet het getuigenis wat God aan ons gegeven heeft.



Hij die de Zoon heeft, heeft geen religie, maar een overvloedig leven. Dit overvloedig
leven is het krachtige onvergankelijke eeuwig leven van Christus. Als je Christus hebt,
dan heb je het krachtige onvergankelijke eeuwig leven. Het getuigenis is dat Jezus
Christus Zijn leven gaf voor zondaren en dat Hij Zijn leven door ons heen wil leven. Dit
is het geheim wat was verborgen voor vele jaren maar nu geopenbaard in het Nieuwe
Testament.

Col. 1:27
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit
geheimenis onder de heidenen: Christus onder (IN) u, de hoop op de heerlijkheid.

Johannes schreef deze dingen zodat wij mogen weten! In het Evangelie naar Johannes
schreef hij zodat wij mogen geloven.

Joh. 20:31
maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God,
en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Maar hier in 1Johannes schrijft hij dat we mogen weten dat wij eeuwig leven hebben.
Nemen wij dit getuigenis aan of maken wij God een leugenaar. Laten wij Zijn genade
accepteren!

Naast dat wij weten dat wij eeuwig leven hebben in Christus hebben wij ook het volle
vertrouwen om tot God te bidden. Als wij volgens Gods wil bidden dan WETEN wij dat
Hij onze gebeden zal verhoren. God wil dat wij in Hem geloven, zonder geloof kunnen
wij Hem niet tevreden stellen.

Hebr. 11:6

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Laten wij Gods Woord ernstig
bestuderen om uit te zoeken wat Gods wil is voor onze levens, families, Kerk en Staat.
En God zal de gebeden verhoren die wij bidden naar Zijn wil.



God wil alle zonde vergeven maar als mensen niet in Christus willen geloven kan Hij
niet vergeven. Maar de Bijbel spreekt ook over de zonde dit tot de dood leidt. Zie
bijvoorbeeld Annanias en Sapphira in Handelingen 5:5+10. Zie ook de gelovigen die
stierven omdat zij het laatste Avondmaal niet serieus namen. 1Cor. 11:30. God nam het
leven van deze mensen vanwege hun zonden. Wanneer wij bidden voor zondaren
moeten wij aandachtig luisteren naar Gods stem zodat wij bidden naar Gods wil.

Gods kinderen zijn uit God geboren en die zullen de zonde niet praktiseren. Daarom
zullen zij ook veilig zijn in deze wereld. Als wij in Gods wegen wandelen zal de boze van
ons wegvluchten.

Jac. 4:7

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
Wij behoren God toe en wij zijn van het Koninkrijk van God en we leven in deze wereld
wat in de macht is van de duivel. It is time to take over!

Jezus Christus is de Waarheid.

Joh. 14:6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij.

En door Hem kunnen wij tot de Waarachtige komen en in Hem leven. Er is geen andere
weg en alle andere wegen zijn afgoden. Dat kunnen afgoden van steen en hout zijn
maar dat kunnen ook valse leren en valse religie zijn. Sta niet toe dat iets je zou
wegnemen van de waarheid. Jezus Christus is de Heer!



