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De identiteit en
bezittingen van een 

Kind van God!



Verbazingwekkend genoeg kunnen wij kinderen van God genoemd worden. Als we Jezus
Christus als onze Heer en Verlosser aanvaarden, worden we lid van Gods familie en
koninkrijk. We krijgen een nieuwe identiteit en beginnen een nieuw leven! We moeten
weten wat we ontvingen op het moment dat we Jezus Christus als onze Verlosser
aanvaardden. En we moeten leren hoe wij ons nieuwe leven kunnen leiden. We hebben
86 posities verzameld die ook onze bezittingen in Christus zijn.

1. We zijn van tevoren gekend
2. We zijn voorbestemd
3. We zijn geroepen door God
Deze drie posities vinden we in Rom. 8:28-30 en ook in Ef. 1:4-5

4. We zijn uitverkorenen (gekozen). 
Col. 3:12, 2Thess. 2:13, Tit. 1:1-2

5. We zijn verlost. 
Ef. 1:7, Col. 1:13-14

6. We zijn met God verzoend. 
Rom. 5:9-10, Col. 1:21-22, 1Joh. 2:1-2

7. We zijn gewassen met het bloed van Christus. 
1Cor. 6:11, Openb. 22:14, 1Joh. 7-9, Hebr. 9:14

8. We zijn met Christus gekruisigd. 
Gal. 2:20

9. We zijn met Christus gestorven. 
Rom. 6:3-6

10. We zijn met Christus begraven. 
Gal. 5:24, Col. 2:11-12

11. We zijn met Christus opgestaan. 
Col. 3:1

12. We zijn vrij van de wet. 
Rom. 7:1-4, Gal. 6:14

13. We zijn wederomgeboren. 
Joh. 3:1-8, Tit. 3:5, 1Petr. 1:23, Jac. 1:18

14. We zijn kinderen van God. 
Joh. 1:12-13, Rom. 8:16



15. We zijn in Christus geschapen. 
2Cor. 5:17, Ef. 2:10

16. We zijn levend gemaakt in Christus. 
Ef. 2:4-5, Col. 2:13

17. We zijn geadopteerd. Gal. 4:1-3
De ceremonie die verklaart dat een kind volwassen wordt is de adoptie tot zoon. 
Gal. 4:4-7, Rom. 8:14-15, Ef. 1:15

18. We ontvingen de heerlijkheid zijner genade. 
Ef. 1:6

19. We zijn geheiligd. 
1Cor. 1:30, 1Cor. 6:11

20. We zijn volmaakt. 
Hebr. 10:14

21. We zijn gerechtvaardigd, Goddelijke gedeelte: het bloed van Jezus. 
Rom. 8:30, 1Cor. 6:11, 2Cor. 5:21, Hebr. 9:22. Menselijke gedeelte: Geloof. Rom. 5:1

22. Wij hebben de vergeving van zonden, we hebben God’s genade ontvangen. 
Ef. 1:7, Ef. 4:32, Col. 1:14, Col. 2:13, Col. 3:13

23. We zijn dicht bij God gekomen. 
Ef. 2:13

24. We zijn gered van de macht der duisternis. 
Col. 1:13

25. We zijn in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde overgebracht. 
Col. 1:13

26. We zijn op het fundament van Christus. 
1Cor. 3:11, Ef. 2:20, (Matt. 7:24-27)

27. De Christen is een gave van de Vader aan de Zoon. 
Joh. 17:2, 6, 11, 12, 24

28. We zijn besneden in Christus. Col. 2:11 Het betekent dat de Christen zijn zondige
natuur heeft afgelegd. Col. 3:9-10, Ef. 4:22-24



29. We zijn een koninklijk priesterschap. 
1Petr. 2:5, 9, Openb. 1:6

30. We zijn een uitverkoren geslacht, een Heilige Natie. 
1Petr. 2:9

31. We hebben toegang tot de Vader door Jezus Christus. 
Ef. 2:18, Ef. 3:12, Rom. 5:2,Hebr. 4:14-16, Hebr. 10:19-22

32. Wij zijn omringd door God, Hij is voor, boven, naast en achter ons. 
Ps. 139:5-6 

33. We zijn het onderwerp van Gods liefde. 
Joh. 13:1, Rom. 8;35-39, Ef. 2:4-5, 5:1-2, 1Joh. 3;1

34. We zijn het onderwerp van Gods genade. 
Ef. 2:8-10

35. We zijn het onderwerp van Gods onderwijs. 
Tit. 2:11-13, Joh. 14:26

36. We zijn het onderwerp van Gods kracht. 
Ef. 1:18-20, Phil. 2:13, Phil. 4:13

37. We zijn het onderwerp van Gods trouw. 
Phil. 1:6, 1Thess. 5:23-24, 2Tim. 2:13, Hebr. 13:5

38. We zijn het onderwerp van Gods vrede. 
Joh. 14:27, Rom. 5:1, Phil. 4:6-7

39. We zijn het onderwerp van Gods bemoediging. 
2Thess. 2:16-17

40. We zijn het onderwerp van Christus gebeden. 
Joh. 17:20-24, Hebr. 7:25, Joh. 11:41-42

41. We hebben Gods erfenis in ons.
Ef. 1:18

42. Onze erfenis. 
Ef. 1:13-14, Col. 3:23-24, Hebr. 9:15, 1Petr. 1:3-4

43. Een kind van God is in hemels contact met Christus, en is gezeten met Christus in
de hemelse gewesten. Ef. 2:6, Phil. 3:20-21. (Zach. 3:1-8)



44. We hebben het leven van Christus ontvangen. 
Col. 3:4, 1Joh. 5:10-12

45. We hebben deel in het werk van Christus. 
1Cor. 1:9, 1Cor. 3:9, 2Cor. 6:1

46. We hebben deel in het lijden van Christus. 
Phil. 3:10, Col. 1:24, 1Petr. 4:12-13, 1Cor. 12:26

47. We zijn de bruid van Christus. 
2Cor. 11:2, Ef. 5:25-27, 31-33, Openb. 19:7-8

48. We zijn hemelburgers. 
Luc. 10:20, Joh. 17:14-16, Ef. 2:6, Phil. 3:20-21, Hebr. 12:22-23

49. Wij zijn leden van Gods familie. 
Ef. 2:19, Ef. 3:14-15, Gal. 6:10

50. We zijn een licht in de Heer. 
Matt. 5:14, Ef. 5:8, Phil. 2:15, 1Thess. 5:4-5

51. Wij zijn in de Vader. 
Joh. 14:23, 1Thess. 1:1, 1Joh. 3:24, 1Joh. 4:12-16

52. Wij zijn in Jezus en Jezus is in ons. 
Joh. 14:20

53. Wij zijn in de Heilige Geest en de Heilige Geest is in ons. 
Rom. 8:9, 1Cor. 6:19, 3:16-17

54. Wij zijn vernieuwd. 
Titus 3:5

55. Wij zijn gedoopt is in de Heilige Geest. 
1Cor. 12:13

56. De gelovige is verzegeld met de Heilige Geest. 
Ef. 1:13, Ef. 4:30 

57. De Heilige Geest leeft in de gelovige. 
1Cor. 6:19-20 



58. Een gelovige is gezalfd met de Heilige Geest. 2Cor. 1:21-22, 1Joh. 2:20, 27
Een gelovige is gezalfd om vier redenen:

Om een tempel van de H.G. te zijn. 1Cor. 3:16, 1Cor. 6:19-20
Om een profeet te zijn. (mond van God) 1Petr. 4:11, Matt. 28:18-20, Marcus 16:15-20
Om een priester te zijn. (om Christus te dienen) 1Petr. 2:5, 9, Openb. 1:6, Openb. 20:6
Om een prins of prinses van de Koning der koningen te zijn. Openb. 3:21

59. We zijn verheerlijkt. Rom. 8:30 zegt dat deze die gerechtvaardigd zijn ook
verheerlijkt zijn. Col. 3:3 zegt dat onze levens zijn verborgen in Christus in God, dus in
Hem zijn wij verheerlijkt.

60. We zijn gezegend met alle geestelijk zegeningen. 
Ef. 1:3 

61. We hebben de volheid in Christus. 
Joh. 1:16, 1 Cor. 2:9-10 

62. Wij zijn in het Nieuwe verbond. 
Matt. 26:28, Lucas 22:20, Hebr. 8:7-10, 13

63. Wij zijn het zaad van Abraham. 
Gal. 3:29 

64. Wij zijn vrij van de vloek der wet. 
Gal. 3:13

65. Wij zijn heiligen. 
Rom. 1:7, 1Cor. 1:2, Phil. 1:1

66. In Hem zijn wij Heilig. 
1Petr. 1:16, Ef. 1:4

67. We hebben de zin van Christus. 
Phil. 2;5, 1Cor. 2:16

68. Wij hebben de overwinning. 
Rom. 8:37, Openb. 21:7

69. Wij zijn vrijgemaakt. 
Joh. 8:31-33

70. Wij zijn krachtig in de Heer. 
Ef. 6:10

71. Wij zijn Zijn discipelen. 
Joh. 13:34-35



72. Wij nemen deel in Zijn Goddelijke natuur. 
2Petr. 1:3-4

73. Wij zijn het zout der aarde. 
Matt. 5:13-14

74. Wij zijn de eerstelingen onder zijn schepselen. 
Jac. 1:18

75. Wij zijn gezanten van Christus. 
2Cor. 5:20

76. Wij zijn Zijn maaksel. 
Ef. 2:10

77. Wij zijn Zijn oogappel. 
Deut. 32:10

78. We zijn genezen. 
1Petr. 2:24

79. Wij zijn veranderd naar Zijn beeld. 
2Cor. 3:18

80. Wij hebben de wereld overwonnen. 
1Joh. 4:4, 1Joh. 5:4

81. Wij hebben kracht ontvangen. 
Han. 1:8, Luc. 10:19, Marcus 16:15-20

82. Wij wandelen in Christus. 
Col. 2:6

83. Wij zullen grotere werken doen dan Christus. 
Joh. 14:12-14

84. Wij zullen altijd zegevieren in Christus. 
2Cor. 2:14

85. Wij zijn een in Christus. 
Joh. 17:21-23

86. Wij zijn schatrijk in Christus. 
2Cor. 8:9, Openb. 3:17-18


