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INTRODUCTIE
We zullen aan de hand van de oude geschriften bewijzen dat de gelovige in Jezus
Christus voor de eeuwigheid gered is. 

Johannes 3:16 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 
De gelovige in Jezus Christus bekeerde zich van een zondig leven, ontving vergeving
van zonden en ontving de Heilige Geest. De gelovige begint een nieuw leven dat geleid
en geïnspireerd wordt door de Heilige Geest.
 
De gelovige in Jezus Christus wordt gered en werkt zijn verlossing uit door te geloven
en het geloof te behouden. Dat is een gelovige die gelooft!

2Tim. 4:7 
Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het
geloof behouden.
 
Het geloof in Christus zal zichtbaar zijn in de gelovige en zou een demonstratie moeten
zijn van wat God in het leven van de gelovige kan doen. We kunnen echt geloof
herkennen aan de werken die mensen doen of aan de vruchten die ze voortbrengen.

Jakobus 2: 17 
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
 
Wij moeten ons overgeven aan Christus Jezus, die in en door ons leeft en werkt.

Gal. 2:20 
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor
zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft
liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Kol. 1:27 
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit
geheimenis onder de heidenen: Christus onder (IN) u, de hoop op de heerlijkheid.
 
De gelovige in Jezus Christus heeft de verantwoordelijkheid in geloof te wandelen in
het volbrachte werk van Jezus Christus. God neemt alle andere verantwoordelijkheid
op Zich. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn erbij betrokken om het eeuwige
leven voor de gelovige veilig te stellen.
 



Fil. 1:6 
Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de
dag van Jezus Christus.

1 Johannes. 5:13 
Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God,
opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon
van God.
 
We kunnen in het Nieuwe Testament twaalf absolute redenen vinden voor de eeuwige
veiligheid van de gelovige.
 
A. AFHANKELIJK VAN GOD DE VADER.
1. Het verbond van God.
2. De kracht van God.
3. De liefde van God.
4. Het gebed van Gods Zoon tot de Vader.
 
B. AFHANKELIJK VAN GOD DE ZOON.
5. De dood van Christus.
6. De opstanding van Christus.
7. De gebed van Christus.
8. Het werk van Christus als onze advocaat.



1 - HET VERBOND VAN GOD
God had een verbond met het Joodse volk dat het Oude Testament wordt genoemd. Dit
was een voorwaardelijk verbond. Het Oude Testament laat zien wat de mens niet kan
doen of bereiken; het Nieuwe Testament laat zien wat God kan doen door in de mens
te werken. Toen Jezus Christus kwam, kwam Hij om een   einde te maken aan het Oude
Testament om een   Nieuw Testament te beginnen. God schrijft Zijn wetten in de harten
en geesten van de mens. 

Hebr. 8:10 
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de
Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
 
God schrijft Zijn computerprogramma in ons hart en ons verstand en plaatst Zijn Geest
in ons om in Zijn wegen te wandelen. 

Ez. 36:27 
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen
wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Wij vragen het in Zijn naam, en Hij zal het doen! Geloven in het Nieuwe Verbond van
God maakt onze verlossing veilig. Jer. 31:31-34, Hebr. 8:8-13

2 - DE KRACHT VAN GOD
God heeft de macht om degenen die gered zijn te behouden.

Johannes 10:28-30 
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en
niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is
meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30 Ik en de
Vader zijn Één.
 
Wij stellen ons vertrouwen en geloof in God de Vader, die alle macht heeft om Zijn
beloften na te komen aan degenen die in Hem geloven. 

Rom. 4:21 
Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.

Lees ook: Rom. 8:31, Rom. 14:4, Ef. 3:20, Fil. 3:20-21, 2Tim. 1:12, Jud. 1:24-25



3 - DE LIEFDE VAN GOD
God houdt Zijn kinderen veilig omdat Hij van hen houdt. God houdt van alle mensen,
maar vooral van Zijn kinderen. 

Rom. 5:8-10 
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen
wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door
Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden
waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij,
nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.
 
Als God ons redde toen we Zijn vijanden waren, zal Hij ons dan niet meer bewaren nu
we Zijn kinderen zijn? God houdt van je! 

Rom. 8:37-39 
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
van God in Christus Jezus, onze Heere.

4 - HET GEBED VAN GODS ZOON
God verhoort altijd het gebed van Zijn Zoon, en Hij zal hen volkomen redden, die door
Jezus Christus tot God komen. 

Hebr. 7:25 
Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd
leeft om voor hen te pleiten.
 
De Zoon bidt altijd volgens de wil van de Vader, en de Vader verhoort de Zoon altijd.

Johannes 11:41-42 
Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en
zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort,
maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij
geloven dat U Mij gezonden hebt.

Lees ook: Johannes 17:9-12,15,17, 20.



5 - DE DOOD VAN CHRISTUS
Alleen de zonde kon ons scheiden van Gods liefde, maar dit obstakel werd
weggenomen omdat Christus voor al onze zonden stierf. 

Johannes 1:29 
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van
God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
 
De ongelovige zal verloren gaan, niet vanwege zijn zonde, maar vanwege zijn ongeloof,
omdat hij niet in Jezus Christus gelooft. 

Johannes 3:18 
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 
Mensen kunnen alleen verloren gaan door ongeloof. In het evangelie van Johannes
kunnen we ontdekken wat de grootste zonde is, en dat is ongeloof in Christus.
 
Johannes 16:8-9 
En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en
van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 

Jezus Christus vernietigde de duivel die de macht had over de dood. Jezus Christus
behaalde de overwinning door Zijn dood, en wij kunnen delen in deze overwinning als
we met Hem sterven en niet langer voor onszelf leven, maar voor Hem gaan leven.

Hebr. 2:14 
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad
om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te
doen,

6 - DE OPSTANDING VAN CHRISTUS
De gelovige ontvangt door zijn bekering eeuwig leven, leven dat geen einde kent.

1 Johannes 5:11-12
En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en
dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven niet. 



Dit eeuwige leven is het leven van de opgestane Christus. 

1Kor. 15:21-22 
Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door
een Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden. 

Wij zijn met Christus opgestaan   en wandelen in de nieuwheid van het leven. 

Rom. 6:4 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven
zouden wandelen.
 
Wij beginnen te regeren en te heersen met Christus door Zijn opstanding, we hebben
een nieuwe eeuwige positie in en met Hem.

Ef. 2:4-6 
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij
ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus
levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6 en heeft ons met Hem
opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 

We kunnen regeren en heersen omdat we met Christus zijn opgestaan, een nieuwe
positie hebben en omdat de vijand is ontwapend en machteloos gemaakt.

Kol. 2:13-15 
En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw
vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en
het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn
bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het
aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die
openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

7 - HET GEBED VAN CHRISTUS
De gebeden van de Heer Jezus Christus zijn van cruciaal belang voor ons gelovigen
en krachtig om ons volkomen te redden. 

Hebr. 7:25 
Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij
altijd leeft om voor hen te pleiten.



De Heer Jezus Christus bidt voor de gelovigen, Hij leeft om voor ons te pleiten en te
bemiddelen. Christus voorziet de aanval van Satan op de gelovigen en kent onze
zwakheden. 

Luc. 22:31-32 
En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de
tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot
inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.
 
Het was het gebed van Jezus Christus dat voor Petrus de garantie was om zijn geloof te
behouden, en het vasthouden van het geloof betekent eeuwige verlossing. Jezus
Christus verliet Petrus niet, zelfs niet toen Petrus Hem drie keer verloochende. De Heer
Jezus Christus is onze Herder die over ons waakt.

Lees ook: Psalm 23, Johannes 10:1-5, Rom. 5:10, Rom. 8:34.

8 - HET WERK VAN CHRISTUS ALS
ONZE ADVOCAAT. 
Een advocaat is een verdediger van een schuldige. In de Bijbel kunnen we het
Griekse woord "Parakletos" vinden, wat betekent: "Degene die aan iemands zijde
wordt geroepen". We kunnen dit woord vinden in Johannes 14:16.

Johannes 14:16 
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster (Parakletos) geven, opdat
Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
 
Hier wordt het woord “Parakletos” gebruikt voor de Heilige Geest. Dat is de reden
waarom de Heilige Geest “een andere Helper” wordt genoemd. Christus spreekt ter
verdediging als we gezondigd hebben, en wij ontvangen het oordeel van God dat we
vergeven zijn. 

1Joh. 2:1-2 
Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand
gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak (Parakletos) bij de Vader, Jezus
Christus, de Rechtvaardige. 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet
alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
 
Aan de andere kant is daar Satan die ons dag en nacht beschuldigt van zonde.
(Openb. 12:10) De Heer biedt geen verontschuldiging aan voor de val van een
christen. Hij vraagt   geen mededogen omdat de Heer rechtvaardig en juist is en de
Wet respecteert. Hij biedt Zijn vervulde werk aan het kruis aan voor onze zonden. 

(advocaat, bemiddelaar)



1Joh. 2:2 We hebben eeuwig leven omdat we vertrouwen op het bloed van Jezus
Christus dat ons van onze zonden reinigt. Jezus Christus verschijnt voor ons in de
aanwezigheid van God. 

Hebr. 9:24 
Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat
een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van
God te verschijnen voor ons,

9 - WEDERGEBOORTE DOOR DE
HEILIGE GEEST
Wedergeboorte of de 'geboorte van bovenaf' maakt ons deelgenoot van Zijn goddelijke
kracht en natuur. 

2 Pet. 1:3-4 
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de
godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn
heerlijkheid en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften
geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het
verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Net zoals onze menselijke natuur niet kan worden weggenomen, kan de goddelijke
natuur die we kregen toen we “wedergeboren” werden, ook niet worden weggenomen.

2Cor. 5:17 
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 

Door de Wedergeboorte worden wij erfgenamen met Christus, met dezelfde rechten die
Hij heeft. 

Rom.8:16-17 
De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17En als wij
kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen
van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt
worden.

Lees ook "wedergeboren" Johannes 1:12-13, Johannes 3:3-8, Jakobus 1:18,1Pet.1:23
 
Wij hebben Christus ontvangen en zijn wedergeboren, geboren van boven, geboren uit
God. God kan buitengewoon, overvloedig, boven alles doen wat we ons voorstellen of 



vragen, door Zijn kracht wat IN ons werkt. (Ef. 3:20) Maar maak niet de fout door uw
geboorterecht te verachten. God haat degenen die hun geboorterecht verachten. 

Rom. 9:13 
Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. 

Gen. 25:31-34 
Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. 32 Ezau zei: Zie, ik ga toch
sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? 33 Toen zei Jakob: Zweer het mij
eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 34 Toen
gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo
verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. 

10 - DE HEILIGE GEEST WOONT IN DE
GELOVIGE
De Heer Jezus Christus bad tot de Vader om ons een helper te geven: de Heilige Geest.
De Heer Jezus zei dat de Heilige Geest ons nooit zal verlaten. 

Johannes 14:16 
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft
tot in eeuwigheid,
 
De Heilige Geest wordt in het boek van Hebreeën 9:14 de eeuwige Geest genoemd.

Hebreeën 9:14
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de
levende God te dienen! 

De belofte van de inwonende Geest werd al gegeven in Johannes 7:37-39. Lees ook:
Rom. 5:5, Rom. 8:9, 1 Kor. 2:12, 1 Kor. 6:19, 1 Johannes 3:24.
 
Lukas 11:13 
Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal
de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?



11 - DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST
De Bijbel vertelt ons dat we door de Heilige Geest tot één lichaam zijn gedoopt. We
werden een deel van het lichaam van Christus, we werden een rank van de Wijnstok.
 
1Cor. 12:13 
Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden
zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest
doordrenkt.
 
We zijn gedoopt in de Heilige Geest, gedoopt in Christus, om EEN lichaam te worden.

Gal. 3:26-27 
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
 
Andere teksten over de doop met de Heilige Geest. Mat. 3:11, Marcus 1:8, Luc. 3:16,
Johannes 1:33, Handelingen 1:5 +8, Ef. 4:5.  (De doop van Johannes is tot bekering, de
doop van de Heilige Geest brengt verlossing) 

Handelingen 2:38 
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen.

12 - VERZEGELD ZIJN MET DE HEILIGE
GEEST
Het zegel wordt gebruikt om een   juridisch document te bekrachtigen of om de
authenticiteit van een document te garanderen. Bij onze bekering stemden we ermee
in om vrijgekocht te worden door Jezus Christus. Wij behoren nu Hem toe en zijn voor
Hem verzegeld. De Bijbel vertelt ons dat we verzegeld zijn tot de dag van de verlossing.

Ef. 4:30 
En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de
verlossing.



Als we de waarheid over Jezus Christus geloven en ons vertrouwen op Hem stellen,
worden we verzegeld met de Heilige Geest der belofte.

Ef. 1:13-14 
In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw
zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de
Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de
verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Wij zijn gezeten in Christus, gezalfd in Christus en verzegeld in Christus.

2 Kor. 1:21-22 
En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, 22 Die ons ook
verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.
 

Dit zijn de twaalf redenen om de gelovige ervan te overtuigen dat hij voor de
eeuwigheid veilig is. Maar dit staat ons niet toe dat we kunnen blijven zondigen. We
moeten onberispelijk in Christus leven en moeten wandelen als kinderen van God. We
moeten vertrouwend op Zijn macht, gerechtigheid en heiligheid.

Rom. 6:1-2, 15, Ef. 1:4, Ef. 5:27, Fil. 2:14-15, Kol. 1:21-22, 1Thess. 2:10, 1Thess. 3:13, 1Thess.
5:23-24, 1Joh. 2:1.


